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.Heer Jezus leid hem binnen in Uw Rijk van vrede
en liefde.”

Om vroom te gedenken in uw gebed en te bewaren
in uw herinnering

DE HEER

Adolf VAN HOLSBEECK

echtgenoot van mevrouw
PAULA NEVENS

geboren te Welle, 12 mei 1809 en gesterkt met de
H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen
overleden te Gent, 24 november 1878,

Met Adolf is een van onze verdienstelijke mede-
parochianen heengegaan. Velen zullen hem ge-
denken als de man die steeds bereid was te gaan
helpen in nood,

Met kennis en toewijding volbracht hij zijn taak,
in dienst van zijn gezin, dat hem lief en dierbaar
was. Hij heeft zich ingezet voor hun welzijn en
bracht hen ook voorspoed en geluk,

Nu hij op rust was, wilde hij nog helpen en van
dienst zijn; maar opeens kwam het kruis van de
ziekte in zijn leven, stil en verraderlijk.

Goede God zijn heengaan doet ons pijn; maar help
ons met volle onderwerping uw besluit te aan-

vaarden. Wi bidden U, geef hem uw vrede omwille
van de verdiensten van uw zoon en omdat Gij
almachtig zijt en trouw aan Uw beloften. Laat hem
binnen in het Rijk van Uw heerlijkheid.

Dierbare echtgenote, samen zijn wij door het leven
gegaan trouw en toegewid wvoor elkaar. Wij
danken om het leven dat ons werd geschonken.
Ik had nog veel voor u willen zorgen en u gelukkig
maken. Over de dood heen blijven wij echter in
liefde verbonden dank zij Jezus onze Verlosser,

Lieve kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen,
gij waart een stuk van mijn leven en de bekroning
van mijn werk. lk dank u voor uw kinderliike ge-
negenheid. Blijf in vrede met elkaar leven en draag
zarg voor moeder, omdat gij haar tot steun en
troost moogt zijn.

Vrienden en kennissen blijf mij in uw gebed ge-
denken.

Mevrouw Francisca, Paula Mevens; de heer en
mevrouw Roger Grootvriendt-Van Holsbeeck en
kind, de heer en mevrouw Frans Van Holsbeeck-
Van Gucht en kinderen, de families Van Holsbeeck,
Mevens, Maesschalck en Arijs, danken u voor de
blijken van deelneming en gebeden,
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