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Heden ik... Morgen gij.... Weest bereid.
T Bid voor de ziel van

FRANS VLAEMINCK
echtgenoot van
HORTENSE GOEMINNE
geboren te Wichelen, de 14 September 1897 & schielijk
overleden te Uitbergen, de 5 Maart 1954,
Hij was lid van de confrerie van het H. Hart.
In een rouwhuis herinnert men ons het einde wvan

alle mensen, en hij die nog blijit, overweegt wat aan-
staande is. (Ecel. VII)
Wie hadde kunnen vermoeden dat deze man in de

bloei van 't leven zo opeens zou worden weggerulst 2..
neen... o Heer, niets zouden wij begrijpen aan dit tra-
gisch gebeuren haddet Gij, de grote Leermeester, ons

zelf niet verklaard: « Weest altijd bereid, want de dood
zal komen als gij het minst verwacht»,

Heer, treed niet in oordeel met uw dienaar, want
geen mens zal rechivaardig bij U worden bevonden,
tenzij hem door U kwijtschelding worde verleend van
alle zonden. Daarom smeken wij U, dat Uw veroorde-
lend vonnis hem niet treffe, dien het echte smeekge-
bed van het christelijk geloof u aanbeveelt ; maar dat
hij door de bijstand uwer genade verdiene het cordesl
Uwer wraak te ontkomen, hij die in zijn leven was ge-
tekend met het teken der H. Drievuldigheid. Dit isde
afscheidsbede van de priester bij de lijkbaar vooral-
eer het stoffelijk overschot naar 't kerkhof te dragen.

Dierbare echtgenote en kind, ik had het geluk niet
u een laatste vaarwel te zeggen, ik werd van u on-
verwachts gescheiden om een ander leven in te gaan.
- Toon mijuwe genegenheid door voor mij te bidden op-
dat de Heer mij handele velgens Zijn barmhartigheid.

Dierbare kleinkinderen, op mijn uiterste gingen
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