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Hij zal de lente niet meer zien,
Die uitbreekt straks in alle tuinen,
Hij mocht zijn ziekenkamer ruilen

Voor licht en lucht als nooit voordien
In het land waar zonder zorgen,
Het lente is en morgen.

_T_

Vroom aandenken aan
DE HEER
Hendrik Viaeminck

echtgenoot van Mevrouw

VALENTINA MARCELLA VANDER SYPT

Geboren te Laarne op 21 juni 1925 en

overleden in het Emmanuel Ziekenhuis te
Wetteren op 15 april 1993, voorzien van het

H. Sakrament der Zieken.
Lid van de Bond der Gepensioneerden.

De families Viaeminck, Vander Sypt, Van Laere

en Duytschaever,

danken U om de blijken van kristelijke

deelneming in hun rouw.

wiww, indeken.be

Met veel verdriet hebben we onze geliefde echtge-
noot, vader en grootvader zijn laatste strijd zien ver-
liezen. Heel waardig en moedig heeft hij zijn lot
aanvaard. Met zijn laatste krachten heeft hij ons een
zalig Paasfeest toegewenst. Maar nu voor hem de
tijd gekomen was om na jaren hard werken einde-
lijk van het leven te genieten in het gezelschap van
de familie die hem zo dierbaar was, speciaal de klei-
ne Bram en Renze, heeft de goede God hem tot
Zich geroepen.

Lieve echtgenoot, vader en grootvader, diep in ons
hart heb jij toch wel een heel speciale plaats inge-
nomen. We konden altijd terecht bij jou met onze
grote en kleine problemen, niets was jou teveel of
te zwaar. Wat jij voor ons betekende kunnen we niet
onder woorden brengen en we kunnen niet begrij-
pen waarom zulke goede mensen altijd eerst heen
gaan. Lieve echtgenoot, vader en grootvader, |e
strijd is gestreden, het gaat je goed, rust nu maar
in vrede.

Begr. Cl. Van Bever, Wetteren, 632008 Druk Verbaere



