Omer Van Holsbeeck

Geboren op 08-05-1921 te Hekelgem
Overleden op 24-09-1982 te Aalst
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Hoa kan het ooit nog lente zijn,

waar licht on Kinderen stoeian

en bloemen de getuigen zijn

van leven en van bloeien, . . .

Als maanden lang de vale schijn

waarin de dood Zijn wark verricht

op alles dreigt, op ieders aangezicht,
E.P. Van Der Broeck s.j.

Dankbare herinnaring aan
DE HEER

VAN HOLSBEECK OMER

echtigenoot van mevrouw
Goetvinck Elsa

geboren ta Hekelgem op B mei 1921
en godvruchtig overleden te Aalst

in het O.-L.-Vrouwziekenhuis

op 24 september 1982

gesterkt door het sakrament der zieken,

Een goede vader, met een gouden hart
eanvoudig en oprecht,

vreemnd aan bakrompenhaid,

vol liefde en begrip voor allen die hem
omringden, moedig gaeblevan

bi] de zware last en harde beproeving,
pgastaund door zijn gelaof in Kristus.

Wi INdEKEN.DE

Dierbare echtigenote, in uw liefde hebt
gi] noch zorg noch liafde voor mij
gespoard, heb veel moed en vertrouwaen
in de toekomst, onze kindaren

fullan ja daarbij met liefda helpen.

Liefste kinderen en kieinkind, steun
elkaar In voor- en tegenspoed, Z0
gedenkt u mijn zielerust.

Dierbare familia en vrienden, oprechte

dank voor de vriendschap en de
ganaganhaid,

Wees mij indachtig.

De families Van Holsbeeck, Goetvinck
Van Nieuwenborgh en De Clerck

danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

Namis woensdag 1 december te 19.30 u.

Begr. Verbeiren, Hogeweg, Erembodegem
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