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Geboren op 15-02-1929 te Denderleeuw
Overleden op 26-06-1993 te Teralfene
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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Pierre VAN HOLSBEECK

echtgenoot van Mevrouw
Marie-Louise KEMPKES

geboren te Denderlesuw op 15 februari 1929
en godvruchtig overleden te Teralfene
op 23 juni 1993, gesterkt door
het H. Sakrament der zieken.

De families : VAN HOLSBEECK,
KEMPKES,
WEILLER en
ASSELMAN

danken U van harte voor de blijken
van deelneming.

Wellicht is het levenseinde voor hem een
varlossing geweest, De kwaal had hem
immers zo toegetakeld, dat hij lichamelijk
hulpbehoevend en machteloos was geworden.
Handen die niets grijpen al waren ze eens zo
bedreven, voeten die niet gaan. U niet dragen
kunnen ! En dit alles voelen afglijden, jaren-
lang naar een volstrekte onmacht, is een

pijn bovenop al de andeare.

Moge daarom alleen ook, de Heer hem
genadig zijn nu het leed geleden is. Onze
gebeden vergezellen hem naar de eeuwige
zaligheid.

Dat hij nu rust en vrede vinde in de Heer.
Dierbare echtgenote, kinderen en klein-
kinderen, U dank ik voor uw liefde en
genegenheid. Blijf mi] gedenken in uw
gebeden.

Marie-Louise en Freddy, ik dank U voor
uw goede zorgen.

Dank aan huisdokter en verpleegster Carla.

De plechtige eucharistieviering, gevolad door
de bijzetting in de familiegrafkelder, had
plaats in de parochiekerk van Sint-Jan te
Teralfene op dinsdag 29 juni 1983 om 10.30 u.
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