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BID VOOR DE ZIEL

Joanna VAN HOLSBEECK

weduwe van
Alois ARINS;

geboren e Erembodegem, den 19 Maart 1856 en er
godvruchtig overleden, den 8 Mei.1932.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Ik heb den Heer altijd voor oogen gehad ; daarom
zal mijn lichaam rusten met de hoop der verrijzenis.

De wet der rechtvaardigheid was in haren mond,
en de boosheid heeft zich op hare lippen niet bevon-
den. Zij heeft in den vrede des Heeren gewandeld
en de kloekmoedigheid als een kleed aangetrokken,
God dienende dag en nacht door hare gebeden.

Daarom zag ze met volle vertrouwen op God, het
einde harer dagen naderen.

Vaartwel lieve kinderen, geerne had ik nog eenige
jaren geleeld omdat gij mijn steun noodig hadt;
doch God is de Vader aller weezen en beproefden
en aan zijn vaderlijke goedheid vertrouw ik u beiden
toe; onderwerpt u aan zijnen aanbiddelijken wil,
hoe piinlijk ook het offer weze dat gij brengen moet.

Mijn geliefde bloedverwanten gaat voort met
elkaar te steunen en te stichten en vergeet mij niet
in uwe dagelijksche gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.
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