Albert Van Holsbeeck

Geboren op 19-11-1910 te Erembodegem
Overleden op 12-03-1984 te Gent
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Al wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven™

Troostvolle belofte van Jezus voor

De Heer

ALBERT VAN HOLSBEECK

echtgenoot van mevrouw

MARTHA DE SUTTER

geboren te Erembodegem, 19 nov. 1910
en godvruchtig overleden in het Akadem.
Ziekenhuis te Gent, 12 maart 1984, ge-
sterkt door de laatste H. sacramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden,
Qudstrijder 1940-1945.

Uw ziel zal bedroefd worden, maar uw
droefheid zal in vreugde verkeren en
niemand zal ze u ontnemen.

Zo staan gelovige mensen gekeerd naar
God in geloof, hoop en liefde. Albert was
een mens van geloof, betrouwde op God
in elk gebeuren van het leven.

Zo zag hij het leven en gaf hij zichzelf voor
hen die God hem had toevertrouwd. Het
geluk van zijn gezin was hem een vreugde
en een zorg. Gelukkig was hij omdat zijn
toewijding en zorg voor hen vrucht droeg
in hun leven.

Dierbare echtgenote, binst mijn leven
heb ik God dikwijls dank gezegd om alles
wat Hij mij door u gegeven heeft, om uw
liefde, uw toewijding, al uw zorg om mij;
vooral in de [aatste jaren van mijn leven.
Het zal uw hart bedroeven, dat ik zo
viug van u moest heengaan, maar blijf
geloven dat God alles geeft voor wie Hem
liefhebben.

Dierbare kinderen, schoonkinderen en
kleinkinderen, moge de Heer u in Zijn
liefde bewaren en u zegenen. Zorg voor
moeder en blijf goed en vriendelijk voor
elkaar.

Heer, dat Uw eeuwig licht hem verschijne
en dat hij in vrede ruste. Amen.
De families: Van Holsbeeck, De Sutter,

Liefferinckx en Yan Mol

danken u voor uw gebed en medeleven.
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