Rudolf Van Holsbeeck

Geboren op 14-01-1965 te Aalst

Overleden op 23-03-1990 te Méelle
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Liefdevolle herinnering

dan

Rudolf
VAN HOLSBEECK

Zoon van Adolf en Maria VAN HOLSBEECK - ROCHTUS

Gaboren te Aalst op 14 januari 1965 en door san
smartelljk ongeval, ons tijdelijk ontnomen te Melle
op 23 maart 1990,

Rouwcentrum VAN HOLSBEECK - DENDERLEEUW
& (053 - 66.67.59 66.6583

Wees niet bedroefd omdat het uur moet slaan
waarop de reis des doods mij ongemeld

uit ‘s levens weide gelijk een grashalm velt,
en ik plots van U ben heengegaan.

Als dan een traan SOMS naar uw wimpers welt,
laat er uw lichte lach doorhenen gaan,

en veeg die droefheid uil uw oog vandaan,

en de herinnering als zij U kweit.

Ik heb U veel te lief gehad op aarde
om door mijn dood uw blijdschap te verdonkeran,
laat daarom uw twee lieve ogen flonkeren,
als toen gij nog diepst gelukkig waart,
opdat ik, wanneer ik U bespied,
U nimmer zie verduisterd door verdriet.
Bertus Aaljes.

Voor elke uitdrukking van medeleven en genegenheid
tijdens zijn leven &n vooral bij zijn heengaan danken
U oprecht de Families

VAN HOLSBEEGK en ROCHTUS.
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