Arthur Van Holsbeeke

Geboren op 06-11-1920 te Denderleeuw
Overleden op 07-07-2011 te Liedekerke
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

‘n Beetje

Sterven doe je niel ingens
Maar af en toe cen beetje
En al die beetjes die je sterfi
"t Is vreemd, maar die vergeet je
't Is je dikwijls zelf ontgaan
Je zegt: "Ik ben wat moe”
En op een keer, dan ben je aan
je laatste beetje toe.

{Taoon Hermans)

De families
Wan Holsbecke, Michicls, Dujacquier en Bagtens
danken u voor uw gebed en medeleven.

Dankbare herinnering aan
de heer

Arthur Van Holsbeeke

echigenoot van mevrouw Maria Michiels

Geboren te Denderleeuw op & november 1920
en ingeslapen in het W.2Z.C, Sint-Rafa#l te Liedekerke
op donderdag 7 juli 2011,
gesterkt door het Heilig Sacrament.
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