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Geboren op 14-08-1930 te Wichelen
Overleden op 27-12-1991 te Dendermonde
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leder die leeft in geloof aan Mij,
zal in eeuwigheid niet sterven.
Joh. 11.26.

AANDENKEN AAN DE HEER

Julien, Jerbme
VIiaeminck

echtgenoot van mevrouw
Magdalena Herssens.

Geboren te Wichelen op 14 augustus 1930 en
naar het eeuwig leven overgegaan in de kliniek te
Dendermonde op 27 december 1991.
Gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

De families: Viaeminck, Herssens, Biebaut en
Leys, danken voor uw medeleven en uw
vriendschap hem gegeven tijdens zijn leven.
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Met droefheid in ons hart nemen wij af-
scheid van Julien, onze echtgenoot, va-
der, grootvader en broer.

Hij is voor ons een gedienstig mens die
bereid gevonden werd bij te springen
waar hij maar hulp kon bieden.
Alhoewel de laatste jaren zijn gezondheid
niet al te best was, bleef hij dienst bewij-
zen waar hij kon enliet de moeilijke dagen
op zich afkomen zonder klagen.

Zijn vreugde was de aanwezigheid van
ziin kleinkinderen Jeroen en Jens. In hun
bijziin kwam een stralende glimlach op
zijn gelaat te voorschijn.

Om al het goede dat Julien voor zijn gezin,
en voor zijn zuster heeft gedaan, zijn wij
dankbaar en blifft hij zo in onze herinne-
ring voortleven.

De Heer moge hem in Zijn eeuwige aan-
wezigheid opnemen

Begraf. L. Roels-Rombaut - druk brabo









