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O mijn God, heb medelijden met degenen die
mijne dood bittere tranen doet storten : geef hun
moed, wees Gij hun steun en hunne belooning.

+ BID VOOR DE ZIEL VAN

ALFONS POECKS

Weduwenaar van AUGUSTA HEIRMAN

Geboren te Overmeire den 28 Mei 1850 en aldaar
godvruchtig overleden den I8 December 1927, Voor-
zien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Wijkmeester van het Xaven'aneniermnfsrﬂnp.
bestuurlid van het broederschap van het Allerhei-
ligste Sacrament en li1 van alle andere godvruch-
tige genootschappen der parochie.

Vereerd met het burgerlijk cereteeken van fe klas,
het bijzonder ecreteeken van 2e klas der mutualiteiten,
de herinneringsmedalie van Leopold Il en het eereteeken

der stichting van de wereldpostvereeniging.
——— . ———————

De duurbare overledene was een godvreezend
en rechtzchapen man,een man van» levendig gelnof
die, onwankelbaar getrouw aan God en Kerk den
weg der deued en eenvoudigheid bewandelde,

Voorbeeldige huisvader, spaarde hij noch rust
noch moeite om ziin talriltk kroostin deugd en
werkzaamheid voor te lichten. Toen hij zijn einde
voelde naderen onderwierp hij zich met stichten-
de gelatenheid aan (Gods heiligen wil en zag vol
betrouwen de eenwige toekomst te gemoet, zoodat
zijn afsterven een tronstend voorbeeldis voorallen,

Vaartwel, teerbeminde kinderen, voarwerp mij
ner liefde en zorgen. Hne gaarne had ik nog hiju
gebleven om u te geleiden op den weg van esren
deugd. De Heer heefter anders over beschikt : dat
zijn H. Naam gezegend zii, stervend beveel ik U
aan zijne vaderlijke voorzienigheid. Van pit den
hemel zal ik voortasn met moeder over u waken
en voor u bidden. Dat de broederlijke liefde altiid
onder u heersche. Vergest de lessen van vader niet
en bliif hem steeds in uwe gebeden gedenken, gij
vooral die den Heer zijt tnegewijd.

Zoet Hart van Jesus, ik betreuw op u ! (200 d, aft)






