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Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in
Mi] geloofd zal eeuwig leven.

1.

VAOOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Melanie, Alice
POELAERT

weduwe van de heer
AUGUST LIEVENS

Geboren te Mere op 25 maart 1899 en god-
vruchtig overleden in de O.-L.-Vrouwkliniek
te Aalst op 14 mei 1977.

Gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Na een leven van zorg om haar gezin kon
deze goede moeder toch nog enkele jaren
rustig leven. Maar ook die laatste jaren wa-
ren niet zonder lijden. Alhoewel ze de hulp
van anderen niet meer missen kon, toch wer-
loor ze daardoor de moed niet en kon ze
nog opgeruimd meeleven met allen die haar
omringden. Zoals God In zijn voorzienigheid
het besliste, zo was het ook goed voor haar.
Van af de tijd dat ze zelf niet mear naar
de kerk kon gaan heeft ze met vrome gods-
vrucht de H. mmunie thuis ontvangen met
de kerkelijke hoogdagen. Dat was voor haar,
samen met haar gebed en geduld in_het
lijden, de kracht om in overgave aan Gods
wil haar kruls te dragen en de anderen geen
groter last aan te doen dan nodig was.

Dankbaar was zij om elke blijk van genegen-

heid, dankbaar om de attenties vooral voor
haar kinderen en om de verzorging door de
verpleegsters van het Wit-Gele Kruis.

Lieve kinderen, kleinkinderen en familisleden,
wie zijn ouders eert verdiem Gods zagen.
Moge de goede God allen belonen voor alles
wat ge voor mij hebt gedaan en zo in de
mate van hel mogelijke tot mijn geluk hebt
bijgedragen.

Vergeet vader en mij niet in uwe gebeden.
Du?:t zij door Gods barmhartigheid in vrede
ruste.

De heer en mevrouw
Jerome LIEVENS-DE BRUECKER Yvonne
en kinderen,

De heer en mevrouw
Gaston MEULEMAN-LIEVENS Iréne en
kinderen,

De families :
POELAERT,. LIEVENS, DE VYOS en
NEIRINCKX,

danken U voor de blijken van kristelljke
deelneming In hun rouw.

Begraf. Gebr. Van den Steen
Drukk. Van Damme-Ottoy, Nieuwerkerken




