Marcel Pieter Poelman

Geboren op 11-12-1911 te Wetteren-ten-Ede
Overleden op 24-07-1982 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

,,Gods medelijden is wijd als de hemel;
zijn trouw reikt tot de wolken.”

1.

EEN IN LIEFDE BIDDEN WIJ YOOR
DE HEER

Marcel, Pieter POELMAN

echtgenoot van Mevrouw

Bertha DE PAUW

geboren te Wetteren-ten-Ede op 11 december 1911
en overleden te Gent (A.Z.) op 24 juli 1982,
voorzien van de H. H. Sakramenten der Zieken.

Wij danken U Heer God
voor deze mens die ons zo lief was
en die nu is weggevallen uit ons midden.

Wij danken U i
voor alles wat hij voor ons hesft betekend :
zijn vaderlijke zorg en warme genegenheid,

Wij bidden U

dat hij tot ons mag blijven sprekan,.

dat hij voort mag bjijven leven in ons hart.
in ons hart en in onze gedachten.

Wij hebben uw belofte
om van te leven, God,
uw Woord om ons aan vast te houden.

Om die belofte bidden wij :
spreek gij het woord dat ons vertrouwen geeft,
dat ons bevrijdt en opneemt in uw vrede,

Open die wereld die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw kind besteden.

Wees Gij vandaag ons brood zowaar Gij leeft.
Gij zijt toeh zelf de ziel van ons gebeden.

.Heer, geef hem de eeuwige rust.
.En dat het eeuwig licht over hem schijne."
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De families POELMAN, DE PAUW,
BONTINCK en CALLANTS.

danken U wvan harte voor de
blijken van deelneming en gebed
hun betoond.

NA-MIS op
Zaterdag 28 augustus 1982 om 8.30 u.
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