Elisabeth Poldervaart

Geboren op 18-11-1893 te Nieuw Helvoet (NL)
Overleden op 24-11-1980 te Oostende
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Ter herinnering aan

MEVROUW

ELISABETH POLDERVAART
weduwe van de heer Joseph Adriaan DEVOS
geboren te Nieuw Helvoet (Ned.) op 18 november

1893 en overleden te Oostende op 24 november
1980.

Wie haar gekend heeft noemde haar een uitzon-
derlijke vrouw. Ze leefde met iedereen mee en
in haar harl was voor eenieder een plaatsje. Bij
ons allen laat ze een grote leegte achter. Ze
heeft ons echter een voorbeeld gegeven in haar
berusting, want tot op het laatste moment was
haar leven één grote geloofsbelijdenis.

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Herem hand.
Moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen,
Vader, wat gij doet is goed.

Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.

Bovenstaand lied heeft ze niet enkel gezongen
maar ze heeft er ook naar geleefd.

Zij wist zich geborgen en richtte haar blik in het
volste vertrouwen naar de opstandingsmorgen.

Wordt mijn stof aan d'aard hergeven
tot het stof dat zij bedekt
eens herrijs ik weer ten laven
door Gods almacht opgewekt
Jezus die zijn woord zal staven
heerst cok over 't stof der graven
Wie in Hem gelooft verbeidt
levan en onsterfelijkheid.
(Gezang 243 : 2)

De heer Fernand DEVOS-DIERCKX (1),
kinderen en kleinkind

Mevrouw Héléne DEVOS

De heer en mevrouw
Jan van KRIEKEN-DEVOS en kinderen

De heer en mevrouw
Piet MUSTERS-DEVOS, kinderen en klzsinkinderen

De families POLDERVAART - DEVOS -
VERMAAS en TUNDERMAN

danken U hartelijk voor de blijken
van genegenheid in de rouw die
hen getroifen heeft.

Costende, 29 november 1980
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