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Heer, wie zdl in uw huis wonen [ Hij die zonder zou-
de wandelt en de gerechtigheid oefent. Ps. 14
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BID VOOR DE ZIEL

van Vrouw

PELAGIE PONNET

Weduwe van
Joannes=Franciscus Ronse
geboyen te Ustbergen, den 21 April 1840
en godvruchtig overleden te Sulsique,
den § Neovember 1910,
versterkt door de HI . Sakvameniten
der stevvenden.
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In Gods oordeel zullen de rechtvaardigen onwankel-
baar staan ; Zij 2ullen in eeuwigheid leven en uit 's Hee-
ren hand het rijk der glorie en eene schoone kroon ont-
vangen., Sap. 6

Zij heeft de wegen van haar huis nagezien en haar
brood heeft zij in ledigheid niet geéten. Zij heeft hare
kinderen met kracht en wijsheid tot het goed opgewekt ;
met vrouwelijke zachtzinnigheid paarde zij mannen-
moed. Sap. Mach.

Mijne Beminde Kinderen, ik ga naar den Hemel
uwen Vader vervoegen: blijft in het poed volharden,
weest allen eendrachtig, in alle aangelegenheden bidt
God ; doet wat gij van mij gehoord en geleerd hebt en
weest mij allen indachtig in uwe godvruchtige gebeden.

Mijn Jezus bermhertigheid. 100 dag, afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne behoudenis.
300 dag. afl.

Druk. Hoffmann, Nukerke.






