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Blijvend aandenken aan

MEVROUW

Marie-Therése DE MARTELAER
echtgenote van de heer René ROOMS.

Geboren te Uitbergen op 10 januari 1928
en overleden in het O.L.V.-Ziekenhuis te
Aalst op 24 mei 1997,

Gesterkt met het gebed van de kerk.

Lid van Ziekenzorg en K.V.L.V.

De familie dankt u voor de blijken van
deelneming en uw gebed.

In de vroege ochtend van een zonnige meimorgen
is Marie vrij plots overleden. ledereen wist wel dat
haar gestel zwak was en dat haar gezondheid te
wensen overliet.

En toch komt dit sterven hard aan. Want met Marie
verdwijint een liefhebbende, zorgende en attent-

mm%l!&exﬁgw en moeder. Allen die haar hebben ge-

kend bewaren aan haar de mooiste herinneringen:
hoe heeft ze niet gezorgd voor haar eigen moe-
der? Hoeveel jaren stond ze niet vriendelijk ten
dienste in haar kruidenierswinkel? Hoa was ze niet
geliefd door familie, buren en vrienden?

Maar wat haar vooral iekende was haar moeder-
hart. De zorg die ze had voor haar echtgenoat
René, de koesterende liefde voor haar dochter
Annick en haar schoonzoon Andre, de vertede-
ring die ze vond bij haar kleinkinderen Jens en
Lynn, de nauwe verbondenheid met haar familie...
het blijven beelden die wel nooit zullen vervagen.
De aandacht en toewijding van Reng voor zijn
vrouw, vooral tijdens de jaren van haar ziekte,
waren ongetwijfeld het mociste antwoord op haar
trouwe en liefdevolle genegenheid.

Deze vrouw brengen wij nu naar de kerk en naar
het graf. Een tocht die wel heel betekenisval is,
want Marie was een diepgelovige vrouw. Zolang
haar gezondheid het toeliet was ze iedere zondag
trouw in de zondagsmis. Hoeveel jaren heeft ze
niet plichtbewust en fier het Mariabeeld cver de
paden van het kerkhof in processie rond de kerk
gedragen? Wij mogen bidden dat Maria nu voor
haar bij haar Zoon ten beste spreekt en dat ze
voor immer mag genieten van de paarsvreugde in
de Hemelse woning die God voor haar hesft klaar-
gemaakit.
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