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God zal den mensch loon naar werken gever, |

en Hij zal iedereen volgens zijnen handel en

wandel vergelden. Jos. Xx1v, Li.
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De dood is beter dan een smartelijk leven en
de eeuwige rust beter dan eene aanhoudende
ziekte, Ecen. xxx, 17.

Z1j heeft met eenen christelijken moed de pij- 2l
nen van eene lanedurige ziskte onderstaan, daar-
om, zal ik haar, zegt God, uit den schoot der aar-
de doen opstaan en haar in genade ontvangen,

Jon, 1v, .

Zij nam acht op de wegen van haar huis en Zij
heeft haar brood in ledigheid niet geeten.

Prov. vi, 27.

Vergeet mijne zuchten niet: denkt aan mijn g
lijden en mijne zorg jegens u. Verplicht u voor
de rust mijner ziel te bidden. H. Carys.

Miine kinderen, dat de broederlijke liefde
altijd onder u zij. Hegp. xii1, 7.

Maria dienen is het zekerste teeken van zalig-
heid, H. ANSELM. [

Miin Jesus, barmhartigheid.

(100 dagen aflaal,) i

Zoet Hert van Maria, wees mnijn heil.

(300 dagen aflaat.)
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