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Een jong leven doorzaaid met lijden is voorbij. Beste schoonouders, aan u mijn oprechten
dank voor al hetgeen ge voor mij gedaan hebt als-

+ In de vrede van Kristus ruste de ziel ook mijn dank aan het medisch korps en verpleeg-
v e B sters van het A.Z, die mij dag en nacht terzijde
e I: e stonden.

Alois VEREECKE Beste vrienden en kennissen dank voor de

nodige steun die ik mocht ontvangen.

S R i H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U,

Godelieve VAN NIEUWENHUYSE

geboren te Eeklo, de 17 oktober 1845,
overleden te Gent, de 10 september 1969,
Voorzien van de HH. Sacramenten.

R.1LP,

Door zijn noesten arbeld werd hij neergeveld,
hij werd zodanig getroffen dat hij ten dode was
opgeschreven. Dank zij een heelkundig ingrijpen
door het medisch korps uit Gent, die hem vertroe-
telden, werd zijn leven voor een 10-tal maanden
verlengd.

Alois was steeds optimistisch niettegenstaan-
de de vele pijnen die niet van hem afweken. Hij
werd hierin bijgestaan en opgebeurd door zijn
jonge echtgenote alsook door de steun en het me-

Bij dit droevig heengaan is uw
deelneming en uw gebed een
ware troost. Wil hiervoor onze
innigste dank aanvaarden :

g;l;:;n die hij mocht ontvangen van zijn schoon- B aaniiie
Thans is alle lijden, steeds verduldig gedra- VEREECKE,

gen, voorbij en nu rust hij bij de Heer. VAN NIEUWENHUYSE,
Duurbare echtgenote, onbeschrijfelijk is de DE CRAENE,

zorg geweest die ik tijdens mijn lijdensweg van u CLINCKE

mocht ontvangen om mij het leven zo aangenaam

mogelijk te maken, Heb dank hiervoor en draag
zorg voor onze kleine Pascal. Drukkerij D'hooge-Van de Sompel, Kalken.
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