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"Maar eer gij wist dat Hij uw licht zou doven,
had Hij God zij geloofd, uw leed gedoofd.”

1.

AANDENKEM

aan het laven

en de uitvaartliturgie
van

HUBERT VEREECKEN

echtgenoot van
HERMIME DE WINT

Hij werd geboren te Wichelen op 3 november 1824
en ging er rustig over naar het volle leven van de
Verrezen Heer op 27 augustus 1995,
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Gij hebt het wonder van uw ogen dichtgesloten,
En als voor 't eerst hebt gij gezien;
Gij zijt gaan leven in een rijk, diep afgesloten,
Waar zonnen blinken onvoorzien...

Gij hebt op uw mond de glimlach nagelaten
Waarmee gij de dood overwont,
Hij zal met u, nu gij de aarde hebt veriaten,
Tot as verworden in de grond,

Wij hebben als bevreesd
uw handen saamgevouwen,
- Zij waren vol geheim en klein -
En dan zijn we &én na é&n
u lang nog blijven schouwen,
Als was uw dood maar schijn...

't Gebeuren van die margen
gaat nooil meer uit ons henean,
Verzwonden stonden wij van leed
Doch aan de klaare
om uw dierbaar hoofd verschenen
Voorvoelden wij waarheen gij schreedt...
M.v.G.

Om Uw blijken van deelneming in cnze rouw
danken wij U

de families VEREECKEN, DE WINT,
DE SMET en DE WINNE.
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