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Bid God voor de zielerust ven
DE HEER

Julien, August Vereecken

achtgeanoost van
Mevrouw ALICE AELTERMAN

Geboren te Wichelen, op 16 februari 1928 sn
overleden in de O. L. Vrouwkliniek te Asalst, op
22 juni 1982, gesterkt door het H. Sacrament der

Zieken en de Pausalijke Zegen.

Lid van wverschillende godvruchtige

gencotschappen.
Staatsbediende - M. M. B. S.

« Nlemand leaft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf,
wij levan an sterven

voor God onze Heer.

Hem behoren wij toe =.

God, wij zijn U dankbaar omdat wi] het beeld
in ons hart mogen dragesm van Julien.

Zijn leven werd gedragen door een vertrouwvol
geloof in Uw liefde en Uw bezislende aanwezig-
held en door de bevrijdende hulp die mensen
elkaar mogen geven. Zijn leven was werken en
llefhebben,

Hij beminde zijn schtgenote, zijn kinderen. De
liefde tot zijn moeder was er wel esn van het
fijnste soort.

Wij zullen hem missen. Het kruis was reeds
zwaar om dregen toen hij een paar dagen gele-

den werd weggevoerd. Nu hij van ons is wegoe-
nomen kunnen wi] het maar dragen door ons
geloof in de Goddelijke Voorzienigheid : de Heer
'n slaat of Hij zalft.

Beste echigenote, beste kinderen, lleve moeder,
wij waren zo gelukkig ; de Heer roept mij om
de beloning In het Nleuwe Leven. BlIjft mekaar
helpen en liethebben en vergeet mij niet in uw
gebeden.

Ik dank U - tot wesrziens !

Zijn schigenote en kinderen,
De Families Verescken, Aslterman. Heirman en
Pieters,
danken U om de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Begr. L. Roels-Rombaut, Wichelen - (052) 42 30 92
Druk Verbaers, Wetteren



