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Tot blijvende herinnering
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MEVROUW

JULIA VERFAILLIE
Weduwe van de Heer Leon ROUSSEAU

Geboren te 1zegem op 27 mei 1896

en overleden in het Rusthuis Sint-Vincentius
te Kachtem op woensdag 15 maart 1995,
gesterkt door het Ziekensakrament.

Lid van de Franciscaanse Lekenorde

De families

VERFAILLIE, ROUSSEAU,
DEVOS en VERBEKE

danken U om uw gebed

en blijken van christelijk medeleven.

Uttvaartverzorging Marc en Stefaan Snoeck, Tzegem
Druk, Nonkel, Tzegem
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Moeder was een biddende vrounw... Voor en na haar dag-
taak nam ze de tijd om te bidden. Bidden was voor
haar geen verloren tijd, maar een noodzaak om een
goeie echtgenote en moeder te kunnen zijn.
Moeder was een bartelijke en gastvrije vroww... Een
onnoembaar geschenk is, bij tijd en onuj, bij 1emand
te kunnen binnenlopen die altijd blij is met je komst!
Zo was moeder ! De deuren van haar huis en de deu-
ren van haar hart, stonden open voor elkeen die kwam
uit vriendschap of verdriet.
Moeder was een wijze vrouw. Hoeveel vrienden
kwamen bij haar hun nood klagen en gingen opge-
lucht en vredig naar huis. Ze bracht de vrede terug
waar misverstanden heersten !
Moeder was een moedige vrouw. Het leven heeft haar
niet gespaard. Licht en donker, vreugde en beproeving
wisselden elkaar af. Twee oorlogen heeft ze meege-
maakt, dan de grote beproeving van vaders sterven en
het dodelijk ongeluk van haar oudste.
Moeder was een dankbare vroww ! Sinds enkele jaren
aanvaardde ze ouderdom en lichaamspijn - in kalmte
en rust - zonder klagen. Ze voelde zich zo rijk en
gelukkig met de bezorgde liefde van al haar kinderen
met het vele bezoek dat ze haar brachten. Ze leefde
%;:lukkig en in vrede. Ze naderde immers dichter bij de
eer en vond troost in een vrome verering van O.L.
Vrouw. De minste diensten, de liefdevolle zorgen van
de zusters en het personeel van het rustoord, werden
beantwoord met een hartelijk : "ge zijt bedankt” !
Moeder, ge zijt ook bedankt ! want uw leven is zo stil en
schoon geweest en zo goed ! Uw leven en uw "zijn"
blijven voor ons, uw kinderen, een voorbeeld en een
steun !



