Ferdinand Van Extergem

Geboren op 19-10-1831 te Oudegem
Overleden op 02-12-1905 te Lokeren

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Omdat gij aangenaam waart aan God, was hef
noodig dat gij beproefd werdet, Tob. XII, 13.
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van zaliger

FERDINAND VAN EXTERGEM

weduwenaar van
Clara Vermeulen
geboven te Audeghem in 1831, godvruchtig overleden

te Lokeren, den 2 Deceinber 1905,
voorzien van de luafsfe HH. Sacramenten.
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Hij was een man vol geloof, godvreezend en vijand
van het kwaad ; de wet der waarheid was in zijnen
mond.,, In vrede en gerschtheid heeft hij gewandeld.
Act. Apost. v, Job 1,

i Als een martelaar leed hij met wonderlijk geduld,
overtuigd dat de smerten van dit leven niets zijn in
vergelijking van de eeuwige glorie die in ons, na dit
leven zal uitschijnen, daarom ook heeft God hem in
zijne gratie volmaakt en versterkt, :

Vaartwel, beminde Kinderen, Bloedverwanten en B
Vrienden ; ik sterf, maar weest verzekerd dat mijne
licfde aan den boord van ’t graf niet eindigt. Ik heb
u bemiod op aarde, ik zal u ook beminnen in den
hemel. En gij, van uwen kant, weest mij indachtig
in uwe gebeden,

Men gelieve te lezen de akten van Geloof, Hoop en
Liefde, tot lafentis der ziel van den overledene,
' 7 jaren en 7 guadr. aflaat.

De lijkdienst zal plaats hebben in de kapel van het
Burgertiyk Godshuis, Dinsdag 5 December, om B ure
's morgens. — Barbaradienst 1n de parochiale kerk
Maandag 18 December, om B ure,

Lokeren, drukk, V. Baevens en Zoon.






