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Geboren op 11-03-1872 te Lokeren
Overleden op 21-04-1937 te Antwerpen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Waarom was mijne ziekte ongenees-
baar en mijne herstelling zonder
hoop? Diep geheim L Doch ik buig
li=t hoofd en aanbid den Heer.
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BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

Franciscus Xaverius Van Extergem

Op rusigesteld Spoorwegbediende,
Vereerd met het eeretechen van 1¢ klas en

de eeuwfeesimedalie, Lid der Koninklijke
Gilde der Antwerpsche Ambachislieden
Yeduwnaar van Mw. Maria Carolina EVERAERT
en van Mw. Elisa Margaretha PHILIP
geboren te Lokeren den 11 Maart 1872 en
everleden te Antwerpen (St. Elisabethgasthuis)

op 21 April 1937, .

REDIEND DER H.H. SAKRAMENTEN,

Zijne vreedzame inborst maakte
hem vele vrienden en de edele ge-
voelens van zijn hart verwierven hem
de algemeene achting.

Hij is uit het leven gescheiden
uit het onze niet, hoe zouden wij trot
wens overleden achten, hij die in ors
hart zoo levend blijft?

Beminde kinderen, familieleden heb
dank voor uwe liefderijke zorgen, vol-
hardt in den vreeze des Heeren, opdat
wi) eens wederom vereenigd mogem
zijn voor altijd in den Hemel.






