Jordaan Emiel Van Extergem

Geboren op 24-12-1876 te Lokeren
Overleden op 07-03-1955 te Zele
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L Jozef, bid voor hem.

i
AlY VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

JORDAAN - EMIEL VAN EXTERGEM

echtgenoat van Mevrouw

DELINA TEMMERMAN

geboren te Lokeren de 24 December 1876
en overleden te Zele de 7 Maart 1955,
versterkt door het H. Oliesel «in extremis ».

Hij was een rechtschapen man : eerlijk en
openhartig tegenover God en de mensen. In
de eenvoud des harten heeft hij de Heer ge-
diend. Zijn stil leven was niet gekenmerkt
door grote daden maar door het trouw ver-
vullen van zijn plicht. De arbeid heeft hij
niet geschuwd en het lijden droeg hij in vol-
le overgave aan de Heilige Wil van God.

Trouw lid van de H. Hartbond stelde hij
prijser opde H. Eucharistiete ontvangen, ook
in zijn ziekte, telkens hij dat kon. Zijn groot-
ste vreugde was een christen mens te zijn.

Sint Jozef, “de need'rig stille timmerman,
zo klein in ‘s werelds ogen, maar zo hoog
geplaatst in de glorie van de hemel, heeft
hem voorzeker bijgestaan in zijn doodstrijd,
want de nederigen van harte mogen zich
verheugen in de bijzondere bescherming van
de “patroon der stervenden,,.

Geliefde echtgenote, beminde kinderen,
ziet hoe ik u bedanken zal: in de hemel
smeek ik Jezus, Maria en Jozef gans ons
huisgezin te verenigen in de liefde Gods op-~
dat we eens samen mogen zijn ineeuwigheid.

H. Hart van Jezus. ontferm u onzer,

De familien VAN EXTERGEM, TEM-
MERMAN, VERMEULEN i
RUPUS,

danken U wvan harte voor de blijkes
van deelneming welke zij van uwent-
wege mochten ontvangen in husn
rouw.

Drukk, De Ceest, Zele,




