Theodoor Aimé Van Extergem

Geboren op 03-07-1890 te Zele

Overleden op 02-01-1927 te Lokeren

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Het heeft den Hﬂ:r h:haagd hem tot zich h!' ree}i
zijn Heilige Naam zij gehm&dud. -_ }054

BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

Theudunr~h1me VAN EXTERGEM

echtgenoot van

Eveline Marie Louise VAN HAELEWYN

geboren te Zele den 3 Juli 1890 en overleden te Lokeren
den 2 Januari 1927, versterkt door de HH, Sakramenten
der stervenden.

De duurbare overledene was een deugdzaam en
rechtschapen man, die God en Kerk bemince en immer
trouw de plichten van den H, Godsdienst volbracht. Hij
was een liefdevolle echtgenoot die niets anders beoogde
dan zijne beminde vrouw gelukkig te maken. Hij was
bemind en geacht door allen die hem kenden. Minzaam
en eerlijk in handel en wandel, zal zijne gedachtenis in
zegening bewaard blijven,

Mijne teergeliefde echtgenoote,vaarwel ! Mijn vroegq-
tijlig afsterven doorsteekt uw hart met het zweerd der
grievenste smart... Maar ween toch zoo niet gelijk deze
die geene hoop hebben... in den hemel, bij den goeden
God, zien wij elkander weder. lk dank u voor uwe
teedere liefde en bezorgdheid. blijf mij uwe genegenheid
betoonen met immer voor mijoe ziel te bidden.

Beminde Ouders, broeders, zuster, bloedverwanten
en vrienden, vaartwel en bidt voor mijne zielelafenis.

Genadige Jesus, geef hem de ceuwige rust. (300 d. afl.)

C. & R. D'haen, Lokeren







