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Dankbaar aandenken aan

De heer Joél-Servaes MUS
zoon van wijlen Gustaaf en Elza D'HAENE

geboren te Torhout op 8 maart 1899 en
overleden te Oostende op 21 maart 1983,
gesterkt door de sakramenten

van ons heilig geloof.

Met een gerust gemoed is Joél, de eeuwig-
heid ingegaan, Hij heeft zich zo schoon
voorbereid, op die heerlijke ontmoeting met
zijn Heer.

Hi] was immers sen man met een sterk
geloot, dat hij van vrome ouders had mee-
gekregen. Datl geloof beleefde hij, zonder
wveel uiterlijk vertoon, maar mat diepe over-
tuiging.

Hij was geduldig en verdrazgzaam, met
weinig tevreden en zo kon hij altijd
gelukkig zijn.

Hij leefde mee met jaargetijden en
seizoanen vol aandacht voor Gods wondere
schepping op de velden en akkers.

Zijn gebed was echt en leidde steeds meer
en meer naar God, ook in lijden en beproe-
ving. Elke Kommunie was een intieme

vereniging met Christus. Zijn lijden verenigde

hij met Jezus' Kruisoffer, tot welzijn van

de kerk en tot redding van de wereld.

Hij was bezield met een stille, weinig
ekende lielfde voor de missionarissen, voor

Moge de goede God, die om ons te verlos-
san, zijn leven heeft geofferd, op Goede
Vrijdag aan het kruis, genadig zijn voor
zijn dienaar Joé&| en hem, bij de
gelukzaligen opnemen voor goed.

Dierbare broeders, zusters en familie, veel
hebt U gedaan om mijn lijden te verzachien.
Dank om alles wat gij in mijn leven zijt
geweest. Mijn lijdensweg is ten einde.

ik word opgenomen in de vreugde van de
Heer. In geloof, bidden wij tot God, die
ons aller Vader is. In H. Mis en gebeden,
blijft onze liefde é&én.

H. Jozef, patroon van de goede dood,
bid voor ons.

De families MUS, D'HAENE en LASAT,
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