Adolf Christiaens

Geboren op 31-03-1894 te Zele

Overleden op 05-03-1985 te Zele
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De mens is als sen bloem die opkomt,
teniet gaat en verdwijnt als een schaduw.

1.

Bidt voor de ziel van
DE HEER

ADOLF CHRISTIAENS

weduwnaar van Mevrouw

CELINA VAN ACKER

geboren te Zele op 31 maart 1894
en er overleden op 5 maart 1985,
gesierki door het ziekensacrament.

Hij was lid van de Kristelijke Bond
der Gepensioneerden.

Biddend zijn wij samengekomen in deze hei-
lige ruimte van de kerk om afscheid te nemen
van Adolf, een man die ons lief en dierbaar
was.

Hier rond de gedachtenis aan het lijden, dood
en verrijzenis van de Heer wordt ons in gelooi
duidelijk dat wij eerst deelgenoten moeten
worden aan Zijn lijden en dood, om ook te
kunnen delen in Zijn heerlijkheid en geluk.
Voor Adolf is thans deze lange weg afgelegd.
Pijn en lijden hebben thans plaats gemaakt
voor een nooit eindigende vreugde.

Een zware ziekte heeft zijn kloeke gestel
ondermijnd. Met onze pijn en onze vreugde
komen wij bij U, Heer, help ons te geloven
in Uw woord : "'lk ben de weq, de waarheid
en het leven, wie in Mij gelooft zal leven
ook al is hij gestorven.”

Dit alles vult ons met hoop. Doorheen onze
woordeloze drogfheid om zijn heengaan groeit
onze dankbaarheid om alles wat hij voor ons
heeft betekend.

Adolf dacht niet aan zichzelf. maar was voor:-
durend bezig met anderen en voor anderen,
zijn kinderen en kleinkinderen ook doorheen
het lijden en de pijn tot de laatste dagen
toe. Hij was graag onder de mensen, bi] zijn
vrienden duivenmelkers. Steeds was hij ook
bereid te helpen waar hij kon, en gevoelig
voor elk gebeuren. Hij was goed voor ons.
Zijn gedachtenis blijft diep in ons bewaard
als een houvast in ons verdere leven.

Beste kinderen, wij stonden samen in het
leven, samen hebben wij lief en leed ge-
dragen. Nooit konden wij gelovgn dat deze
ziekte het laatste was en een afscheid. Samen
verbeiden wij het moment dat God de Heer
ons weer samenbrengt in nooit eindigend
geluk van een nieuwe hemel.

Ik dank jullie, beste kinderen, om je zorgen,
het mij nabij zijn in mijn ziekte, om de
zorgen die jullie mij hebben gegeven, om het
lijden dat jullie hebt helpen dragen. Dank je
wel om zoveel liefde.

Aan de ganse familie, aan mijn vele vrienden
en buren zeqg ik tot weerziens en heel veel
dank voor de vriendschap die zoveel zon en
vreugde bracht in ons leven.

Mocht ons gebed ons samen binden in de
liefde wvan Gods Vaderhart |

De families CHRISTIAENS, VAN ACKER,
COPPENS en RAEMDONCK

danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.
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