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Hooge jaren zijn een eerekroon op den weg der

erechtigheid.

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ROSALTE HERMANS

Weduwe van Mijnheer

Sylvain VAN EXTERGEM

Geboren fe Appels, den 28 Oktober 1856, en
aldaar overieden, den 17 Februari 1941, voorzien
van de Hulpmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

De Heer beeft haar bekleed met wijsheid en voor-
zichtigheid, zij was goedwillig en gedienstig jegens
iedereen, Wat God aangenaam was heeft zij gedaan,
ﬁﬂk allen die haar kenden, eerden en beminden

aar.

De deugd was bhaar aandeel; zij heeft ze bemind
“en geoefend, voor allen was zij een voorbeeld van
‘eenvoudig en kristelijk geloof, van zorgvuldige werk-

ﬁaamheid, van gelatene onderwerping en verduldig-
eid. ;

Het einde van dit alles is de dood. Doch de dood
der rechtvaardigen is kostbaar in Gods cogen: zij is
voor hen de overgang tot een beter leven, de ver-
vulling van hun begeerten en de verwisseling van
al hunne ellenden met een eeuwigdurend geluk.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, achterkleinkin-
deren en familie, ik heb de vaste hoop dat wij mal-
kander zullen wederzien in een beter Vaderland.

Dit gedacht moet onze scheiding verzachten en ik
betrouw mij op U dat gij mijne z1el zult gedenken
10 uwe ahodmsmg






