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BIDT VOOR DE ZIELERUST
van Mevrouw

MARIA VAN BRUYSSEL

Echtgenote van Mijaheer

KAMIEL VAN EXTERGEM

geboren te Zele, den 18 October 1865 en er godvruchtig
overleden den 21 Maart 1949,
versierkt doorde H.H.Sacramenten van de stervenden.

Wederom kan hier nog eens het woord van de H.
Schieift t1oegepast worden : «Zallg de doden die in de
Heer sterven ; ze zullen uitrusten van hun zwoegen,
wanthun werken volgen hen achterna». (Openb. XiV,13)

Deze dierbare overledene mag bij het overzien van
haar langen levensloop het hoofd gerust mederleggen.
In vrede en eendrachtige liefae leefde ze vele jaren met
haar cdierbare Echtgenoot, te zamen brachten ze hun
kroosteijk gezin op in volle aanhankelljkheld aan Cod,
Kerk en Land,de Goddelijke Meester zegende hun edel
pogen en mel noesten arbeld werd cok op stoffelijk
gebied vordering gemaaki.

En dan kwam ook de beproeving : deze laalste jaren
waren jaren van louterenda lijden. Doch, te midden ven
deze loutering bleef de Zieke opge:nimd en moedig
totdat bet ogenbiik kwam van de laatste uitputting in
de laatste dagen. Eén grote troost bleef haar voortdu-
rend bij ¢ lleflltbhmde kinderen verzorgden haar met
de zorg waarmede zij zelf eens haar vele kinderen had
groot gebrachl. Gerust dan ook mochtze de dood in de
ogen zien en bet teken van de Meester bracht geen ver-
schrikking mnede doch wel de blijde glimlach van een
bewuste overgave.

Mijn duurbare Man,mijn Kinderen en Kleinkinderen,
hebt dank om al uw zorgen, om aluw liefde en al uw
troosl. We bidden voor mebaar lotdal eens aanbreekt
de dag waarop geen trapen meer vioeien zullen en geen
nacht meer komen zal. klijft me vooral gedenken in
het H. Sscrificie van de Mis.

Eucharistisch Hart v.Jezus, outferm Uonzer, 3C0d.afl.
Allerheiligste Hart van Jezus, 1k geef me aen U door
Marla. 300 gageun all,
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