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Wanneer Gij komt, nacht kan het zijn, Zo plots zijt gij ons ontnomen,
't kan donkerheid vol tranen zijn, nog jong en vol beloften,
of vallen wij uit 't ijdel schrijn, gegrepen als een dief in de nacht,
't kan 't laatste woord voor 't sterven zijn. onvoorbereid geslagen,
{Gery Helderenberg) tot ieders verbazing,

een tragisch ongeval,
niet naar huis teruggekeerd.

We denken na en zwijgen stil.

We zien hem aan het werk, altijd bezig van vroag
| A tot laat, gedienstig, gewaardeerd en geliefd.

We zien hem in de nabijheid van zijn kinderen,
met hen begaan, bekommerd om hun welzijn,
meelevend met hun school en bezigheden.
Doorheen onze tranen, en wat opstandigheid dan-
ken we om alles wat hij ons gaf en bidden : Geef,
Heer, vooral aan zijn ma, die altijd voor haar zoon
klaarstond, z6 veel voor hem deed, aan zijn vrouw,
zijn kinderen, broers en zus en aan de hele familie
de kracht om elkaar te troosten, elkaar vast te

DANKBARE HERINNERING AAN houden in liefde en verder te bouwen op U, die
voor ieder van ons de Weg, de Waarheid en het
DE HEER Leven zijt, ons allen leidend naar het eeuwig Pasen

met de verrezen Heer.
JEAN-PIERRE ALENCON Laat Jean-Pierre nu thuis komen, delen in uw lief-
de, en van bij U verbonden blijven met zijn kinderen

echtgenoot van mevrouw en familie, met allen die hem dierbaar waren.
Lieve De Block
geboren te Zele op 26 november 1953 De families

ALENGCON en HAENTJENS,
danken voor uw gebed en voor uw
deelname in de rouw.

en bij een ongeval overleden te Aalst
op 21 mei 1995

aw indeken_ be Begral. Vaerman-Sala. Barlare (oud huis Poppe-Van Gijseghem)
bbbt < Druk. E. De Veirman, Berlare
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