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ik sterf niet, maar ga de Volheid van het Leven in, bij God.

_t_

Wil in uw gebed het aandenken bewaren van
DE HEER

ALFONS PLATTEAU

echtgenoot van Mevrouw
Simonne Vandemoortele

geboren te Waarmaarde op 8 november 1908 en
schielijk naar het Vaderhuis gegaan op 15 februari 1972.

Het eeuwige leven, in rust en vrede, is hij onverwachts
doch niet onvoorbereid ingegaan. Als trouwe kristen, al-
tijd gereed voor de Ontmoeting met de Majesteitsvolle,
Almachtige Vader, stond die ontmoeting dan ook in het
teken van vertrouwen en wederliefde : de nederige schone
houding van een mens die zich weet klein als mensen-
kind, en groot tegelijk als kind van God.

Een trek kenmerkt heel het leven van deze kristen :
algehele blijde dienstvaardigheid en goedheid. Hij had
alleen maar vrienden. Steeds gul en hartelijk was hij tot
elke dienst bereid, tot de laaiste dag van zijn leven. Het
grootste genoegen dat men hem scheen te kunnen doen
was juist een dienst te vragen.

Al wat goed en schoon is in het leven en in de
natuur, kon hij als een weldaad van God ontvangen en
waarderen. Hij wist dat de Heer, al spelend, ook de
duiven voor de mens geschapen had.

Mannelijk vroom was hij. Jaren lang was hij de gelief-
de ijveraar en bezieler van zovele retraites geweest.

Oostakker, met de Mariagrot, bezocht hij zo gaame dat
de familie hem aldaar dacht te zoeken, toen hij op de
avond van zijn dood thuis niet verscheen.

En toch heeft hij zware beproevingen gekend en in
stilte edelmoedig verwerkt zozeer dat velen van zijn beste
vrienden niet hebben geweten hoezeer hij soms leed

Met vaderlijke toewijding en genegenheid heeft hij al
de zijnen bemind, en met hen gemoedelijk lief en leed
gedeeld.

Moge de Heer Jezus aan zijn trouwe dienaar spoedig
de beloning schenken van zijn volhardende goedheid.

Mijn dierbare echtgenote en kinderen, over U bliji ik
vaderlijk waken, onzichtbaar maar levend bij God. Ik
dank U voor uw trouwe genegenheid.

Mijn goede vrienden, nu weet ik en beleef ik dat ware
vriendschap blijft bestaan in God.

Mochten we allen samen blijven, in sterke liefde.

Voor uw gebed en oprechte sympathie tijdens het leven

en bij het afsterven van onze dierbare, danken wij U :

Mevrouw All. PLATTEAU-VANDEMOORTELE

De Heer en Mevr. G. PLATTEAU VANDERHAEGHE
Jongeheren Johan en Filip PLATTEAU

De families PLATTEAU, VANDEMOORTELE,
MOREELS, CARPENTIER.




