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Dat Christus die U geroepen heeft, U in genade
ontvange, (Off. der Overl.)

T Bid voor de ziel

van

CYRIEL BENJAMIN PLAVE

weduwnaar van
MARIA SPIESSENS
echtgenoot van
ALICE DE RIICKE
geboren te Overmere, de 11 Februari (899 en aldaar

schielijk overleden, de 24 April 1951.
Gezalid met het H. Oliesel.

Lente en Zomer, Herist en Winter volgen steeds
op elkaar. De mens weet echter niet of hij in de pril-
ste jeugd, oprijpere jeugdleeftijd, op volwassen leef-
tijd of in de oude dag door da Heer van levenden en
doden gercepen wordt.

Een plotselinge dood stemt tot nadenken en
doet ons de woorden van Christus in herinnering
brengen: &Ik zal komen als een dief in de nacht», De
woorden van Christus waren ten volle toepasselljk
op de overledene. Terwijl de wereld ingeslapen was,
stond plots een ziel voor haar Schepper en was ze
onherroepelijk geoordeeld. Bij zulk haastig afsterven
vinden we alleen opbeuring in ons sterkend Geloof.
Gij allen die dit leest, overdenkt in volle ernst dat de
vervulling der Paasplichten, de Zondagsmis en het
onderhouden der andere goddelijke en kerkelijke
geboden onze zoelste troost zijn in ons stervensuur.

Beminde Echtgenote, mijn onvoorziene dood is
voor U een zware slag | Blik op naar het kruis dat U
sterkte en balsemende troost schenken zal.

Geliefds Kinderen, staat mozder ter zijde, nu ik
haar alleen moet achterlaten.

Dierbare Broeders en Zuster, bidt samen met
mijn echtgenote, kinderen en familleleden voor mijn
zielerust.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. ail.)

De Familién FLAVE,
DE RIJCKE,
SPIESSENS,

zeer getroffen door Uw blijken van
diep christelijk medevoelen, bleden
U hiervoor hun welgemeenden dank.

‘Drukl;rﬂ Gebrneder.a D'hooge, Overmere, tel. 124,



