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Ik verwacht de cpstanding van de doden
en hetleven van het komend Rijk. Amen (Credo)

ok

Ter Zaliger Gedachtenis van Mevrouw

Rachel, Marie, Florence PLAVE

Echtgenote van Mijnheer

THEOFIEL VAN DEN EECKHOUT

geboren te Overmere, op 24 maart 1902 en aldaar
godvruchtig overleden; op 1 februarl 1948
Gezalfd met de H, Olie.
Zij was lid van de Vrouwenkommuniebond.

Zo dikwijls wij aan de dierbare overledene zul-
len terugdenken, zo dikwijls zal ons het beeld bij-
blijven van een echte moeder die zich in niets heeft
ontzien voor het welzijn en het geluk van haar gezin
en haar kinderen. De toewlijding en zorg dis zich
tot in haar ziekte heeft getroost, reikt tot in het held-
haftige. Het zou ons niet verwonderen. dat haar
ongemene zorg voor haar zieke echtgenoot, haar
plotse heengaan kwam bespoedigen. Moeder had
een zorgzaam oog en es=n meevoelend hart. Haar
echigenocot was haar trouwste pand. Vrlj onbewust
heeft zij het goede woord van het evangelie in haar
dagelijkse leven omgezet: « Niemand heeft grotere
lielde dan hij die zijn leven geeit voor zijn naaste.«

Woant daarvan zullen haor echigenocot en haar
kinderen blijvend getuigen : Moeder was heel en al
toegewijde zorg, totoal aan ons gegewven. En dit

weten wl] vast, dat niets van wat zlj voor ons deed,
bij de Heer zal worden ongedaoan gemaalkt. En zo
groeit dan terecht, rond de dierbare afgestorvene,
een kring van getrouwen die met warme sympatie
haar genegenheld en toewlijding van harte mee-
dragen.

Mocht het waar zijn, dat de Heer van alle leven
een bizonder wederliefde koestert voor al zijn ge-
trouwen, Mocht het zo zijn dot onze hetrachting
voor moeder vandaag in vervulling gaat : dat zij nu
voor altijd gelukkig mag zijn bij de Heer |

Dierbare echtgenoot, uw verlies in mij is groot.
Niemand zal oolt kunnen teruggeven wat wij voor
elkaar hebben betekend. Blijf geloven in'de Heer
en in de goedheid van ol onze kinderen. Zij weten
best wat gij nu nodig hebt.

Dierbare Godelieve, u dank ik speciaal voor al
je zorgen : gij waart voor vader en moeder een wel-
gekomen hulp. Tot weerzlens allemaal in de hemel.

De families VAN DEN EECKHOUT. PLAVE
VAN MNIEUWENHUYSE en ROGGEMAN.

danken u voor de blijken van
deelname in hun rouw en om
de steun uwer vrome gebeden.
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