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Op God vertrouw ik, ik vrees niet.

(P.S. 56:5)
.;.
Liefdevo! aandenken aan
de heer

JOHN DE COCK

weduwenaar van Mevrouw
MARIA CLEYMAN

echtgenoot van Mevrouw
MARIA MELIS

geboren te St.-Niklaas op 31 juli 1905
en plots overleden te Berlare
op 3 mei 1986.

Kerkeraadslid van de Evangeliekerk
te Dendermonde

~ Zeer gevoelig voor uw blijken van
deelneming in hun rouw, danken u:

de families De Cock, Cleyman, Melis
Van De Vijver, Coppieters en Janssens.

HEBR. 13:8

't Is mij zo goed te weten,
wanneer mijn sterfuur slaat,
dat Gij dan aan mijn zijde
door 't donker doodsdal gaat.

Moet ik hier soms ook eenzaam
bij 't graf der mijnen staan,

't is mij zo'n troost te weten:
zij zijn slechts voorgegaan.

Daarboven zijn geen tranen,
daar heerst geen zonde meer.
Daar - o0, hoe goed te weten,
zijn we altijd met de Heer.

O, 't is mij goed te weten,
dat Gij Dezelfde zijt,

mijn Heiland, gist'ren, heden
en tot in eeuwigheid !

C.A. Jorissen.
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