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elk leven
heeft zin

als men

in vrede sterft

Gedenk in uw vroom gebed
MEVROUW

JULIA DE COCK
weduwe van de heer Louls VAN BELLE

Geboren te Aalst op 22 september 1899 en

er godvruchtig overleden in het Sint-Elisa-
beth Ziekenhuis op 25 januari 1985, gesterkt
door de HH. Sakramenten der Zzieken.

Heer Wi bidden U dat niets van dit mensen-
leven verloren zal gaan, en dat alles wat zij
gedaan en beleefd hesft ten goede mag
komen aan deze wereld, opdat alles wat haar
heilig was geeerbledigd mag worden en dat
alles waarin zi] groot |s geweest tot ons
mag blijven spreken haar goedheid, haar zin

voor rotheld haar geduldige bezorgheid en

haar kescheiden vroomheld,
Wij danken U, Heer God voor alle genegen-

heid.

Wij bidden voor uw dienares, die gij tot U
geroepen hebt.

Zij heeft In U geloofd, op U heeft ze haar
hoop gesteld,

Feik haar uw hand, leid haar binnen in het
Vaderhuis en neem haar op in de vreugde
waaraan geen einde kamt.

Door Christus onze Heer.

De families DE COCK, VAN BELLE, LEFEVER
en SLAGMULDERS danken U oprecht voor

de blijken van Kkristelilke deelneming.
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