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U, Jezus, zij de heerlijkheid,
die van de dood verrezen zijt,
met Vader en met Geest te zaam
zij eeuwig lof uw grote naam,

t

Yroom aandenken aan
LUDOVICUS, RAYMONDUS DE COCK

echtgenoot van Leoniine Van den Abbeel

geboren te Ultbergen on 16 jull 1916 en van
ons hesngegaan op de vriidag in de Paas-
week, 4 april 1876. Hij was gesterkt door
de heilige sacramenten, door ons gezame-
lijk gebed en door de troost en de sterkte
van ons geloof. Heel bewust heeft hlj dit
lijden asnvaard. Het was ziin laatste ge-
luk te mogen sterven omringd door zijn
echigenote, kinderen, kleinkinderen, fami-
lieleden en wvrienden.

Verkwijnend als een graankorrel in de aar-
de heeft hii deel gekregen aan de wverrijze-
nis en de paasvreugde van Jezus Christus.

Wenden wif ons in onze droefheid tot de
verrezen Heer, die altijd leeft om wvoor ons
ten beste te spreken: Christus aanhoor ons.
Gij zijt het licht van de heilige Stad, het
nieuwe Jeruzalem, laat onze dierbare uw
licht =ziem en gelukkig =zijn.
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Dierbare echtgenote, ik dank U om uw
maandenlange zorg en kommer. Ik denk U
voor de levensweg die we samen hebben af-
gelegd door wel en wee, door vreugd en
traan, Ik ben blij dat U dit tot het laatste
toe gedaan hebt. Van bij mijin moeder en
onze kinderen blijf ik U nabij. In het ge-
bed en het geloof blijven we verenigd.

Onze va, we hadden U graag nog vele jaren
bij ons gehad. Wij danken U voor alles
wat U voor ons gedaan hebt. Wij willen
een voorbeeld nemen aan het goede in uw
leven vooral aan uw geloof.

GI*lj allen die mij genegen waart, bid wvoor
mij.

De families De Cock, Van den Abbeel,
Peleman en Van Pollaert,

danken U voor uw blijken wvan
deelneming en uw gebeden.

drukh. sas-bracke,



