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De rechivaardige sterft gerust: zijn dood is
slechts de zachte overgang tot een beler I}ﬁ‘lr;n‘
' . ern.

TKR ZALIGE NAGEDACHTENIS

vian

Louis VAN DE WIELE

weaduwenaar van

Victoria Van Hecke

geboren te Berlaere, den 17 Januar! 1850 en er
overleden den 13 April 1927,

gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk
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Onze roem is deze : het getuigenis van ons Ea—
weten.dat wij in deze wereld in eenvoudigheid des -
harten en opreéchtheid Gods en niet in menschelijke

- wijsheid, maar in Gods genade gewandeld hebben,

} II. Cor. [, 12.

Ik weet dat mijn Zaligmaker leefl en dat ik op
den jongsten dag weder uit de aarde zal verrijzen.
— [k geloof, dat wie het goede gedaan hebbén
zullen uittreden tot opstanding ten laven, maary
die het kwade gepleegd hebben tot opstanding ten
asordeel. Job XIX,25 - Jonu. V, 29,

GEBED.

Wees de ziel vap uwen dienaar genadig. o Heer,
opdat hij. dood aan de wereld, voor U leve, en
wilin uwe barmhartige goedgunstizheid hem ver-
geven wat hij door menschelijh  krankheid kan
:il:dnn hebben. Door Jezus-Christus, onzen Heer.

en.

Vaartwel, geliefde Kinderen Broeders en Zuster.
Hebt dank voor uwe genegenheid en zorgen. |k
hoop U allern weer te ziun in het hemelseh verblijl
van geluk en rust,

Loei Hert van Maria. wees mijue Loeviuecht,
- 300dag. ali,
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