Alice Annaert

Geboren op 31-07-1933 te Lede

Overleden op 24-02-1998 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Wanneer gij verdrietig zift,
blik dan opnieuw in uw hart
en gif zult zien dat ge weent
om wat u vreugde schonk.
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Liefdevol aandenken aan
MEVROUW

Alice ANNAERT

Echtgenote van de heer Alfons MOERENHOUT,
moeder van Johan, Christine en Ann,

grootmoeder van Kristof, Eline, Sam en Thomas.

Geboren te Lede op 31 juli 1933 en
omringd door haar gezin godvruchtig overleden in
de palliatieve eenheid “Charon” te Aalst
op 24 februari 1998,
gesterkt door de sacramenten der zieken.

De families
danken u voor de blijken van deslneming.

Namis op zondag 29 maart 1998 om 9.30 uur:

www. indeken be

Liefste moe,

Wi hebben zo vaak voor jou gebeden

en God moet het hebben gehoord.

Wij voelden het antwoord in ons hart,
ook al sprak Hij geen woord.

Wij vroegen geen weelde of roem

we wisten dat je daar niet om gaf,

maar vroegen om een menswaardig afscheid
en nog éen keer om jouw lieve lach.

We vroegen Hem bij jou te zijn

bij de start van iedere nieuwe dag,

om jou gezondheid en zegen te schenken
en vrienden op jouw pad.

Wij vroegen geluk voor jou,

in alle dingen, groot en klein.

Maar voor Zijn liefhebbende zorgen
baden wij het meest van al !

Allerliefste meme,

Meme lief, we zien weer voor ogen,

je goed en lief en zacht gelaat.

Meéér en méér moeten we aan je denken,
‘t is of het nooit meer overgaat.

Je kon steeds zo goed naar ons luisteren,
we wilden nog heel graag met je mee

en jou dan zachtjes toefluisteren :

“het was zo heerlijk, liefste meme !

Je warme hand te mogen voelen,

je zoenen op je zachte wang.

We voelen nog steeds die drang van binnen,
naar jou, ons hele leven lang.”

Begr. De Ras, Lede-Aalst, Tel, 053/80.08.08









