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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria VAN DE WIELE

echtgenoie van de Heer

Samuil FRULLEUX

geboren te Massemen op 10 juni 1906 en godvruchtig

in de Heer ontslapen te Schellebelle op 23 okiober 1960,

voorzien van de Heilige Sakramenten en de Pauvsclijke
Legen "in articulo mortis™.

Zij was lid van de Band van het Heilig Hart 2n van de
Confreries van de H, Cornelius en van de H. Barbara.

Een kristelijk mens, plichtbewust tegen-
over haar echtgenoot en haar kinderen, vre-
delievend, werkzaam, getrouw en gewetensvol.
Zo was zij gekend en zo wordt zij geroemd,
Eu tli; dood haar zo vroegtijdig heeft wegge-

i,

Vele beproevingen heeft zj doorstaan
door tegenslagen en ziekte. Het zijn de beproe-
vingen die een mens louteren en dichter
brengen bij Onze Lieve Heer, die door Zijn

lijden en kruis het onze geheiligd heeft. Zegde
Hij niet : "Wie Mijn volgeling wil zijn, hij
neme zijn kruis op en kome achter Mij aan™?

Moge zij dan haar plaats innemen tussen
de ontelbare schare der heiligen in de hemel
want “zalig de reinen van hart, zalig die vrede
stichten, zalig die vervolging lijden om de
rechtvaardigheid, want hun behoort het rijk
der hemelen”. (Matth, 5. 8-10).

Dierbare Echtgenoot, hoe zwak ook onze
eigen krachten, tot het laatste toe zijn wij el-
kander een steun geweest. lk kan U en de
kinderen niet genoeg danken om uw genegen
bezorgdheid in de dagen van mijn ziekte. Ik
weet dat Gij mij niet vergeten zult. Liefste
kinderen, draagt Gij dan zorg voor Vader, be-
waart onder elkander liefde en vrede. God
zegene en God beware U.

"Mijin Jezus, barmhbartigheid!”
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De familiégn VAN DE WIELE, FRULLEUX,
MOREELS en HAEGEMAN,

danken U om uw blijken

van deelneming in hun rouw.

druk. cooman-michiels, schellebelle




