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o Heilig Harte,
hoor onze bée,
troost ons in smarte,
schenk ons uw vréel

BID VOOR DE ZIEL

van

OCTAAF VAN DE WIELE

Z0o0omn van

Kamiel en van Ida Blancquaert

geboren te Ulitbergen den 5 September 1896 en
_ aldaar schielijh overleden dzn 25 Juni 1939

Plots, en schrikwekkend, als een donderslag,
dreunde door het dorp den roep van zijn schielijke
dood. En meteen ging een golf van deernis en
medelij uit alle rechtschapen harten op, naar het
arme slachtoffer en ziin diepbeproefde ouders en
verwanten.-Het leven is voor hem niet mild geweest.
In den bloei der jaren, getroffen door een verraderlij-
ke kwaal, werd hij totaal beroofd van jeugd en genot,
van rust bii dag en nacht, en zijn treurige glimlach
was wel een helder teeken van ziin christelijke gela-
tenheid, maar ook van de diepe smarten, die hij ver-
bergen wilde.-Onbewust en onschuldig is hij opge-
gaan naar de plotse gruwbare dood. Om wille van
zijn onnoemlijk lijden, geve de Heer hem hierna,
wat hij op aarde niet heeft gekend: rust en vrede |

Beste ouders, mijn leven bracht u kommer en
zorg, mijn afsterven bracht U pijnlijke verslagenheid
Vergeef me, wat ik onwetend en onwillens u heb
aangedaan. Bidt veel voor uw ongelukkig kind, dat
u hoopt weer te zien, waar alle lijden uit is, Broeders
Z usters verwanten, vergeet mijn zuchten en tranen
nooit, en verkriijg me wvan 't allerbarmhartigste
Hart van Jesus, het eeuwig leven.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
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