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Weest uwe oversten indachtig die u Gods woord heb-
ben gepredikt; beschouwt hoe zi) hunnen levensloop
eindigen en volgt ze nain hun geloof. Hxsr. xur 7.

+
BID VOOR DE ZIEL

van den Eerw. Heer

. A. VAN DE WIELE
Geboren te Uythergen den 88 Juli 1541,
In 't Seminarie van Gent gelreden den 1 October 1507,
Priester gewijd te St- Niklaas den 23 Sepumber 18066.

Paz,zmmr in "t Collegie van Ezcloo 1506,
Onderpastoor te Cruyheke 18i3.
Onderpastoor te St-Niklaas INid.
Pastoor te Helderghem 1884,
Pastoor te Temsche J555.

Aldaar zeer godvruchtig, na eenelangdurige ziek-
te, in den Heer ontslapen den 13 April :

1897.

Allen die hem gekend hebben, getuigen dat hij een
volmankte Pastoor was. Hij was de goede Herder zijner
parochianen: hij droeg zorg voor zijn volk en bevrijdde
het van het verderf. l:lllziij weende met den bedrukte en
had medelijden met den arme. De arme werkmen wis
zijn grootsie vriend : voor hem bouwde hij Temsche's
prachtig Werkmanshuis. -.

Van hem mag ook geszegd worden : Hij heeft den luis-
ter van Gods huis bemind. Onder zijn wijs bestnur is
zijne kerk gansch versierd. Hij verrijkte ze met cen
kostelijk Hoogalwar, kostelijke geschilderde vensiers
en beelden van Heiligen, Door zijne woorden en wer-
ken heeft de godsvrucht tot de H. Amelberga steeds
toegenomen.

Door eene onverbiddelijke kwaal getroffen, bedroefde
hij zich niet, naar hij gaf zich, als een slachtofferande,
aan den wil des Heeren over, overtuigd zijnde dat de
laatste ziekte eene laatste gratie 1s.

Geliefde Bloedverwanten, Parochianen, Vrienden,

_vergeet mi) niet in uwe gebeden. :
Zoet Hert van Jesus, wees mijne toeviueht.(¥90 d aft.)

“UTd. wordt verzocht tot den lij kdienst op Woensdag







