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Geboren op 19-10-1966 te Zele

Overleden op 04-05-1984 te Gent
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«God gaf; God nam: zijn H-Naam zij
geprezen. (boek Job)

VROOM AANDENKEN AAN DE
JONGEHEER

RONNY VANDE WIELE

zoon van Frans en van Gaby De Varé

geboren te Zele op 19 oktober 1966 en
overleden te Gent AZ. op 4 mei 1984,
Gezalfd met het H.-Oliesel v.d, zieken.
Student aan het Technisch Koninklijk
Atheneum te Dendermonde.

Toen donderdag morgen zijn ouders en
grootouders Ronny uitwuifden en hem
de goede raad op het hart drukten toch
voorzichtig te zijn ... kon niemand voor-
zien dat hij niet meer levend naar huis
zou komen.

In de namiddag liep Ronny uit de
schoolpoort op weg naar huis, toen hij
onverwachts door een auto werd ge-
grepen. Het was in een oogwenk ge-
beurd.

Hulpdiensten en geneesheren stonden
voor een onmogelijke taak; de slag was
zo hard geweest, dat Ronny niet meer
tot het bewustzijn is weergekeerd.
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Hij was een vlijtig student, maar in zijn
vrije tijd speels en ontspannend; zijn
hobbies waren muziek en mini-voetbal.
Een jong leven is nu plots afgebroken.
In het gezin van Frans en Gaby is er
nu een leemte, die nooit meer kan
worden opgevuld.

Alleen menselijke troost en goddelijke
hulp kunnen de pijn en het verlies
enigszins verzachten.

Gelukkig de mensen die in zulke ogen-
blikken een houvast hebben in hun
geloof, dat ons de zekerheid geeft dat
onze lieve doden in de eeuwige liefde
van de Vader worden opgenomen, en
dat wij ze eens zullen weerzien.

Samen met zijn dierbare ouders, groot-
ouders familieleden, vrienden en gebu-
ren, bidden we dat God hem voor altijd
mag opnemen in zijn eeuwige liefde.

De families Vande Wiele en De Varé,

dankt u oprecht voor het medeleven
in hun rouw en voor het gebed.

begraf. poppe - van gijseghem
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