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God, Gij zijt een God van Liefde en
Barmhartigheid: .
L]

In de vrede van Kristus ruste de ziel
wan Mevrouw

Sylvie, Marie Van De Wiele
FRANS, ;‘:’:?;:n;;:j:;l::r PLAVE

geboren te Kalken, op 20 maart 1934, en
overleden te Gent, op 19 juni 1973,

Gegrzrk! door het Sakrament der zieken en der stervenden.

en de Pauselijke Zegen.

God alleen weet hoeveel dagen ons zijn
toegemeten en Hij alleen kent de datum
van ons levenseinde. Hij is een God van
Liefde, die zijn Zoon naar deze wereld
heeft gezonden om elke mens te bevrij-
den uit de macht van het kwaad. 7ijn
Liefde overtreft ver de onze en zijn barm-
hartigheid kent geen grenzen. Moge ons
gebed dan deze dierbare overledene bij
God aanbevelen.

Bidden we de Heer dat Hij haar gena-
dig zij en vergeving schenkt voor haar
menselijke tekorten en misstappen. Dat

Hij haar de vrede en de vreugde laat
vinden, waarnaar elke mens hunkert in
het diepste van zijn wezen.

Heer, voor ieder die in U gelooft, hebt
Gij een plaats bereid in uw huis om daar
voorgoed te wonen. Maak onze dierbare
;overiedene deelachtig aan uw genade nu
zij voorgoed afscheid heeft genomen van
ons. :

Moge enkel het goede uit haar leven
in onze herinnering blijven.

Dierbare echtgenoot, kinderen, broers
en zusters, familie en vrienden, dank u
allen voor uw bekommernis om mij. Moge
uw gebed mij bij God aanbevelen.

Dat het eeuwig Licht haar verlichte en
zij ruste in vrede,

De families VAN DE WIELE,
LAMMENS,

PLAVE en

VANDERHEYDEN,

danken U zeer i-arlf:liik voor de troostvolle
blijken van deelneming en gebeden.
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