Veronique Van De Wiele

Geboren op 03-12-1968 te Zele

Overleden op 19-12-1990 te Erpe-Mere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

:ﬁ: Beloftevol was haar leven
helemaal wou ze zich geven
Aandenken aan maar de dood maakte alles stuk.
YERONIQUE VAN DE WIELE In een flits was het voorbij...
echtgenote van Roger Roelandt ons leven, jouw liefde voor mij,
geboren te Zele op 3 december 1968 en ten vol heimwee voel ik ons geluk.
gevolge van een smartelijk ongeval over- .
leden te Erpe-Mere op 19 december 1990. Schreeuwende pijn dwars door ons hart

God, hoe moeten wij dit dragen ?
i waarom nu ?... het afscheid is hard !
waarom ?... er zijn zoveel vragen.

In verdriet en pijn gedompeld
komen wij bij ‘t Kerstekind.

Door veel gevoelens overrompeld
Roger Roelandr, haar echtgenoot

Elza Verbeken, haar moeder weten we'ons door Hem bemtnd.
Emiel Van de Wiele, haar vader

Henri & Flza Roelandi-Cootman, haar schoonouders Tk weet ik moet je laten gaan
en de families Van de Wiele, Roelandt, Verbeken en maar er is licht in ons bestaan.
Cootman danken U voor de blijken van deelneming Jij bent met-God en God-met-ons,
hen betoond in rouw en gebed.

Zo is Kerstmis en Pasen &én.

Gij draagt ons door dit alles heen.
Rouwcentrum Dhooghe-De Mey, Kalken - Tel. 091/67.56.35 I &
Drukkerij Van Daele nv, Overmere - Tel. 091/67.64.33 Gij zijt de bron van kracht in ons.
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