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De verdiensten deﬁ:enan dis voor de urvo&dln' -
hunner kinderen zullen gezorgd hebben, zullengroo
eiin bY den Heer.

Bid voor de Ziel ban saliger

AMANDUS PELEMAN

echigenoot van
Marin Josepha Janssens

HoorFpyAN IN HET GENOOTSCHAP VAN DEN
H. FRANCISCUS-XAVERIUS,
Lip vAN DE VOORTPLANTING DES GELOOFS,

geboren te St-Amands den 1Jali 1849, en aldaar
overleden, meét volle onderweryp aan Gods
helligen Wil, den 28 Febraari 1007, ver-
sterkt door de HH. Sacramenten
der starvenden.

A"

Heer, gi-hebt dengéne die ons dourbaar was \nﬁ-
erukt: wi ondeérwacpen ons, doch met het’lm t
art.

Hi} was eenvoudiy, rechizinnig, godvreezend, én

weoek af van het kwaad. Jom I, 1.
Beminde echigenoote, lieve kinderen, uw echige-

noot, uw vader verlaat u.. Hi vertrekt uit deze

wereld, waar hij veel heeft geleden... Vergeet mij
niet in uwe gebedon... 1K heb u allen zoo teederlijk
bemind! BIgft onder elkander vereenigd, dient God
ﬁﬂltuuwﬂhk on leeft zoo dat gij mooit den dood
oefd te vreezen, wanneer zij u ook overkome.
Vaarwel mijue lieve Kinderen, welhaast zien wi
elkander weader. H. AXT. OF ZIJN STERFB.
Zoel Herl van Meria, wees milne zaligheid.
(300 dagen aflaat.)
Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

De Lijkdienst, gevolgd van de Begrafenmis, zal
pluats hebben in de parochiale kerk vanSt-Amands
op Zaterdag £ Meert, om 912 uren; de Vigilién
ten © uren.
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