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Je hebt gewerkt gewaakt gewacht
en tot het donker van de nacht
je taak ten einde foe volbracht:

éér je de velden wit ziet staan,
de oogst van wat je hebt gedaan,
wordt je geroepen bij je naam,

leg je de laaiste bladzij om:
ik ben uw dienaar, Heer, - ik kom !

Anton van Wilderode

Bewaar in uw herinnering
en gedenk in uw gebed

DOM ALBERT (Alfons)
PELEMAN O.5.B.

MONNIK VAN DE SINT-PIETERS- & PAULUSABDI)
DENDERMONDE
MISSIONARIS IN ZUID-AFRIKA (NOORD-TRANSYAAL)

Hij werd geboren te Berlare op 11 september 1924,
Hij trad in onze abdij op 31 augustus 1945 en werd
er geprofest op 12 september 1946. Hij werd op
25 juli 1951 priester gewijd. Op 6 maart 1984 vertrok
hij naar de missie van Silog, waar hij zich ten dien-
ste stelde van de blindenschool. Bij een overval
werd hij er gedood op 14 februari 1999.

wiwnw. indeken be

Na studies in Leuven en Rome werd Dom Albert

leraar aan de Abdijschool. Hij was er rector van

1959 tot 1981. Intussen was hij ook nog tweemaal
novicenmeester. Toen hij met pensicen ging, zag hij
de kans om eindelijk ziin jeugddroom toch te reali-
seren : hij vertrok in 1984 als missionaris naar onze
missie in Noord-Transvaal (Zuid-Afika), waar hij

met al zijn vitaliteit en vele gaven zich totaal inzelte
voor de uitbouw van de blindenschool te Silog. Tot
hij daar het slacktoffer werd van agressieve rovers.

Dom Albert bleef steeds de stoere boerenzoon, met
een heldere kilk, stevige handen en volle inzet voor
de zaak van Christus en het welziin van mensen.
Hij gebruikte volop zijn vele talenten met klare
realiteilszin en in diep geloof. Hij was 'intus mona-
chus, foris missionarius', innerlijk monnik, naar
buitentoe missionaris van Gods bevrijdende blijde bood-
schap. Wij zagen in hem de oplimistische werker, de
stille bidder, de trouwe dienaar van Gods barmhartige
mensenliefde. Hij laat nu velen verweesd achter.
Brutaal geweld maakt in deze wereld zoveel schoons
kapot.












