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Heer onze God, hoe ontzeltend'de slag ook weze,
wij zullen niet morren : wij zijn christenen en on-
derwerpen ons. :
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Ter Zalige Nagedachtenis

van

DESIDERIUS PELEMAN

echtgenoot van

CorDULA D'HOOGHE,
geboren te Berlaere den 22 Oogst 1900 en aldaar
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godvruchtig gestorven den 5 September 1926, =~

veslerkt door de Genademiddelen der H. Kerk.
e

Bij dep dood van dezen jongen man ziji allen,
die nem keunden, het eens: hij was een overtuigde
chrislen, een voorbeeldige zoon en echigenoot.
Niemand spreekt een ongunstig woord over hem
eqiedereen betreurt zijn al te vroegtijdig heéngaan:
dat is de hoouste lof, welke een overledene door
de menschen wordl gegeven...

Lieve Cordula, kort is onsechtelijk geluk geweest;
liet pijnlijkst viel het mij u als weduwe te meeten
achterlaten en ous kindje niet te mogen zien, dat
nu als weesje zal ter wereld komen. Spreek het
over zijn vaderin den hemel en leer het zijn voor-
beeld navolgen. God, de Vader van weduwen en
weezen zal u beschermen en ik zal u steunen van

hierboven. -

* Mijn welbeminde Echtgenoole, Ouders, Broeders
en Verwanlen, zwaar is wel uwe bepréeving en
bitter uwe droefheid, doch bij God, bij Hem aliéén,
zult ge troost en opbeuring vinden.

Mijn innigsten dank voor al uwe liefde en zorgen.
Helpt nu nog mijn intrede bespoedigen in het
eeuwig verblijf van volmaakte geluk, vrede en rust,
Daar verwacht ik u allen. Vaartwel en fot weder- .
elens U
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