Emelina Peleman

Geboren op 07-06-1872 te Oudegem
Overleden op 28-08-1966 te Oudegem
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¥ Vergeet ze niet, die gans haar leven
san God en plicht is trouw gebleven, "
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BID VOOR DE ZIEL VAN
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EMELINA PELEMAN

weduwe van wijlen de Heer
JAN-BAPTIST DE HAECK
geboren te Oudegem de 7 juni 1872 en er god-
vruchtig in de Heer ontslapen de 28 augustus 1966
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke zegen.
Ze was lid van de Confrerie van de H. Barbara

Dat haar brave ziele in vreden
ruste, en in alle ecuwigheden
God geniete, los en vrij

van des lichaams heerschappij.

Vieedzaam en eenvoudig leven
elk end’een het zijn geven,
God vooral, tot tenden toe
dat en wierd zij nimmer moe.

Moe gebeden was ze, en zeker
dat de dood, de banden breken
komen zou, entraagkens kwam
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om haar laatste levensvlam.

Rust en viede vroeg ze, vragend,
maar den uitstel niet heﬁ]agcnd H
ja, met liefde leed ze hier,

een langdurig vagevier.

Mijn beste kinderen, kleinkinderen, achterklein-
kinderen, broeder en familie hard was mijn leven
maar op 't einde heb gij me allen veel goeds gegeven
daarom ben ik zolang bij u gebleven want liefde
sterft zo moeilijk af. Moge God u ook die stetkte en
liefde geven die Hij eens aan uw moeder gal.

0. L. Viouwke van Lambroeck b, v. o.

De ftamilistn PELEMAN, DE HAECK,
MISSANT en DE BRUYN danken u voor

de deelname in de rouw.

Drukk. De Nil, Oudegem



