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Geloofd zij Jezus-Christus | Amen.
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. Wees in uwe gebeden indachtig de ziel
van zaliger Mejuffer

Jozefien-Maria-Luciana-Desiderata

PELEMAN,
dochter van JAN en LEOCADIA HOFMAN,

geboren te Dendermonde, den 5 Januari 1910, en er
godvruchtig in den Heer ontslapen. den § Juli 1934,
versterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

O God ! hoe hard is de slag die ons treft | Doch we
‘buigen eerbiedig het hoofd en. door onze tranen heen,
zeggen wij met christeliilke onderwerping : Vader, dat
niet onze wil, maar de Uwe geschiede, — Gij hebt ons
dat kind gegeven, Gij hebt het ons ontnomen, Uw H.
Naam zij gebenediid.....

Bezield met een gouden hart en een minzame liefde
jegens iedereen, neemt zij in het graf de genegenheid
mede van allen die haar gekend hebben. Gerust mag
men sterven, wanneer men als voorbeeldige kajotster
heeft geleefd en geijverd, als men een vurige godsvrucht
heeft gekoesterd jegens Maria. Die goede Moeder be-
kwam haar op haar lijdensbed, de gratie van de vol-
komen onderwerping aan Gods wil.

Duurbare Ouders en lieve huisgenooten,
Wier handen mijn stervend’ oogen sloten,
O weent toch niet, om mij. betreurt toch niet miin lot,
Be christene sterft toch niet, uw lieveling leeft bij God.
Mijn broeder, priester, laat me deelen in de vruchten
van uw dagelijksch Sacrificie.
H. Hart van Jezus, ik betrouw op L. (300d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.






