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Overleden op 27-07-1981 te Aalst
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o Verdriet in het hart van een mens maakt neer.

slachtig, maar een goed woord geeft blijdschap, =
(Spreuken 12, 25)

t

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

JULES PELEMAN

echigenocol van mevrouw
Valerie Van den Bossche

Geboren te St-Lievens Esse op 16 augustus 1903
en godvruchtig overleden in het O.-L.-Vr. ziekenhuis
te Aalst op 27 juli 1981,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken,

Elke mens werkt zijn leven lang aan zijn levens-
visie, bouwt voortdurend aan zichzelf in relatie met
anderen, Eén bepaalde karaktertrek gaat zijn doen
en laten kleuren klank geven, Bij onze vriend Jules
voerde levensvreugde de bavenioon. Zonder tegen:
slag en verdriet is het leven nu eenmaal niet, maar
de moeilijke dagen gaan vlugger voorbij als men
oog heeft voor al het goede rondom ons. Dat is
een hele levenskunst. Wie zijn eigen leed op die
manier kan verwerken, strijkt de rimpels in eigen
vootheold en hart weq, heeft geen tijd voor zelfbe-
klag maar kiest resoluut voor opgewektheid en op-
geruimdheid. Zo iemand wordt een moedige huis-
vader en echte volksvriend.
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Een mooiere herinnering kon onze dierbare over-
ledene zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en
zijn talloze vrienden niet nalaten. Daarom dragen
we hem een warm hart toe. Daarom ook zal hij
thans de volle vreugde genieten, die God, onze
Vader, aan zijn kinderen heeft toegezegd.

De familie dankt U voor Uw gebeden

en Uw medeleven,
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